Vertellen

Vertel verder!

Handelingen 28:14

Vertelling 4-7 jaar

Paulus in Rome

Paulus heeft een lange reis gemaakt.

Overal heeft hij verteld over Jezus.

Hij heeft verteld wat Jezus heeft gedaan. En ook dat Jezus is opgestaan uit de dood.
Veel mensen zijn door Paulus gaan geloven.

Maar er zijn ook mensen die het niet goed vinden dat Paulus dit allemaal vertelt.
‘Jouw verhalen kloppen niet met de oude joodse verhalen!” zeggen die mensen. ‘Jij
moet naar de gevangenis!’
‘Echt niet’, antwoordt Paulus dan.

Nu is Paulus in Rome.

Dat is de stad van de keizer. Ik ga aan de keizer vertellen dat ik niks verkeerd heb
gedaan, denkt Paulus. Dan kan de keizer zorgen dat ik niet naar de gevangenis hoef.
Maar eerst zoekt Paulus de joodse mensen in Rome op.
‘Vinden jullie soms ook dat ik naar de gevangenis moet?’ vraagt hij.

De joodse mensen kijken verbaasd. ‘Gevangenis?’ zeggen ze. ‘Waarom? Wij hebben
niks gehoord over jou. Er is geen brief gekomen, waarin staat dat jij verkeerde dingen
hebt gedaan. Er is ook niemand komen vertellen over jou. Maar Paulus? Wil jij ons
misschien vertellen wat je ook aan andere mensen verteld hebt? Over Jezus en het
koninkrijk van God?’

Dat wil Paulus wel.

Ze spreken een dag af waarop iedereen naar Paulus toekomt.

En dan begint Paulus te vertellen.
‘God heeft ons gemaakt’, zegt hij. ‘En God blijft voor ons zorgen. Daarom heeft Hij
Jezus gestuurd, zijn Zoon. Geloof maar in Jezus. Want jullie horen ook bij God.’
Sommige mensen knikken van ja.

Andere mensen schudden van nee. Zij vinden dat Paulus niet goed vertelt over God.
Maar Paulus blijft vertellen. Ook in Rome. Want het verhaal van Jezus moet blijven
klinken!
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Werkvormen

4-7 jaar

Py Gesprek: Vertellen de kinderen
weleens iets, bijvoorbeeld aan hun
ouders? Waar vertellen ze dan over?

Waarom is het fijn om iets te vertellen?

Vindt Paulus het ook fijn om te vertellen?

Waar vertelt hij over?

Spel: Ga in een kring op de grond zitten.
‘ Om de beurt mogen de kinderen iets
vertellen: bijvoorbeeld over wat ze
hebben meegemaakt, wat ze hebben gehoord
of wat ze bijzonder vinden. Hoe is het om iets

te vertellen?

Creatief: Teken een grote spreek-
o{ wolk, met daarin iets bijzonders
waar jij over wil vertellen.



